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De werkgroep Inspirerende Bronnen nodigt je van harte uit voor
diverse avonden rondom zingeving. De komende serie staat in
het teken van ‘Vertrouwen in de toekomst in onzekere tijden’.

Programma voorjaar 2026

WO 28 januari | Generatie Z en het geloofsgeprek tussen de generaties
WO 4 februari | Filmavond: Conclave

WO 18 februari | Filmavond: My favourite cake

WO 18 maart | 'Dromen over de hemel’ met Marjo Korpel

WO 15 april | Lezing ‘Onze toekomst is divers!” met Yvonne Moonen

otestantse Gemeente




Thema Inspirerende bronnen - voorjaar 2026

‘Vertrouwen in de toekomst
in ongekere tijden’

Woensdag 28 januari | 20.00 uur | Nieuwe Kerk
Generatie Z en het geloofsgesprek tussen generaties | Annelies Rebel
Generatie Z, millenials, boomers, mensen die in of nog voor de oorlog geboren
zijn — in de kerk zijn alle generaties te vinden. Elke generatie groeit op onder
andere omstandigheden. Wat is de impact daarvan? Welke rol kunnen geloof
en kerk spelen? Wat verbindt ons of wat verdeelt ons als we samen kerk in
Haarlem zijn? Met elkaar in gesprek o.l.v. jeugdpastor Annelies Rebel.

Woensdag 4 februari | 20.00 uur | Ontmoetingskerk

Filmavond: Conclave (2024)

De paus is dood, dus er moet een nieuwe paus gekozen worden.
Kardinaal Lawrence moet het conclaaf in goede banen leiden,
maar al snel blijkt er sprake te zijn van een samenzwering. De
kardinalen hebben zo hun eigen ambities én geheimen. Een
intrigerend kijkje achter de schermen van het Vaticaan.

Woensdag 18 februari | 20.00 uur | Ontmoetingskerk
Filmavond: My favourite cake (2024)

De 70-jarige Mahin is al lang alleen en vindt het leven maar saai. Ze besluit op
zoek te gaan naar een lieve man en dat lijkt haar aardig te lukken. Een moedige
daad in het streng islamitische Iran. Een prachtige lichtvoetige film over
ouderdom, eenzaamheid, liefde en verlangen.
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Woensdag 18 maart | 20.00 uur | Nieuwe Kerk

Lezing ‘Dromen over de hemel’ | Marjo Korpel

Veel gelovigen hadden in hun jeugd een duidelijke voorstelling van de
hemel, maar wat is daarvan overgebleven? Is het allemaal verdwenen
als vrome verbeelding? Hebben we andere beelden van ‘leven na de
dood'? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over hemel of hiernamaals? Marjo
Korpel, hoogleraar Oude Testament aan de PThU, neemt je mee.

Woensdag 15 april | 20.00 uur | Oosterkerk

Lezing ‘Onze toekomst is divers!’ | Yvonne Moonen
Diversiteit is voor onze multiculturele stad een uitdaging! Hoe creéer je een
inclusieve samenleving? Hoe zorg je ervoor dat mensen vanuit verschillende
achtergronden zich hier thuis voelen en zich kunnen ontplooien? Yvonne
Moonen combineert twintig jaar ervaring in het bedrijfsleven met de kennis uit
haar masterstudie Islamitische Theologie en het verbinden van verschillen.

Nieuwe Kerk | Nieuwe Kerksplein 36 Toegang gratis, collecte bij de uitgang
Ontmoetingskerk | Frankrijklaan 4 www.pghaarlem.nl

Oosterkerk | Zomerkade 165 inspirerendebronnen@gmail.com



